
  

02.01.2026 “Het Vasten Op De Witte Dagen” 

ِِ بِسْمِِ نِِ الّلَ حْمََٰ حِيمِِ الرَّ  الرَّ

ِِ نْيَاِحَسَنَة ٌۜ ذِهِِالدُّ ِللِّذَ۪ينَِاحَْسَنُواِف۪يِهَٰ مَنُواِاتّقَُواِرَبّكَُم ْ قُلِْياَِعِبَادِِالّذَ۪ينَِاَٰ

ِ ابِرُونَِاجَْرَهُمِْبِغَيْرِِحِسَاب  ِانِّمََاِيوَُفَّىِالصَّ ِِوَاسِعَة ٌۜ  ِِوَارَْضُِالّلَٰ

ِِ صلى الله عليه وسلميِِبِِالنَِِِّالَِقَِوَِ عَشْرَةَ،ِ: وَأرْبَعَِ عَشْرَةَ،ِ ثَلَاثَِ فَصُمِْ ثلََاثاً،ِ هْرِِ الشَّ مِنَِ صُمْتَِ إذَِاِ
 وَخَمْسَِعَشْرَةَِ

 
Geachte moslims! 

 

Het onderwerp van onze preek van vandaag zijn de dagen 

die onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft aanbevolen en waarvan 

hij de deugd heeft benadrukt: de “Eyyâm-ı Biyd”-dagen 

en het vasten dat op deze dagen wordt verricht. 

 

“Eyyâm-ı Biyd” betekent in het Arabisch “witte dagen”. 

Hiermee worden de 13e, 14e en 15e dag van de hijrische 

maanden bedoeld, wanneer de volle maan de hemel 

verlicht. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم vastte op deze dagen en heeft dit 

ook aan zijn gemeenschap aanbevolen. 

 

De maand Radjab-i Shareef is een van de gezegende 

maanden waarin de poorten van barmhartigheid wijd 

openstaan en die vol zijn van zegeningen en vergeving. De 

beloning voor de aanbidding die in deze maand wordt 

verricht, wordt vele malen vermenigvuldigd. In het 

bijzonder is de 15e nacht van Radjab een gezegende nacht 

waarin de profeet Moesaa (a.s.) met Allah de Verhevene 

sprak en waarin de profeet Idris (a.s.) naar de hemelen werd 

verheven. 

 

Geachte broeders! 

 

Het vasten in de maand Radjab-i Shareef heeft een 

bijzondere betekenis. Laten wij ons inspannen om in de 

heilige drie maanden de soenna van onze Profeet صلى الله عليه وسلم te 

volgen. 

 

Abu Dhar (r.a.) verhaalt: “De Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم 

beval ons om elke maand drie dagen te vasten. Dat zijn de 

13e, 14e en 15e dag van de hijrische maand.” (Ibn Mâce, 

Savm) 

 

In een andere overlevering zegt Hafsa (r.anha): “Er zijn 

vier dingen die de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم nooit 

naliet: het vasten op de dag van Asjoera, de eerste tien 

dagen van Dhoe al-Hidjdja, de 13e, 14e en 15e dag van 

elke hijrische maand, en het twee-rakaʿa-gebed van de 

Doeha.” (Ahmed, Nesâî) 

 

Geachte broeders! 

 

Het vasten op de Eyyâm-ı Biyd-dagen is een grote kans om 

de beloning van het vasten van een heel jaar te verkrijgen. 

Want in een hadith zegt onze Profeet صلى الله عليه وسلم: “Het vasten van 

drie dagen per maand is als het vasten van het hele jaar.” 
(Boechari, Savm, 60) 

 

De geleerden adviseren ons echter dat men op vrijwillige 

vastendagen, indien men nog gemiste vasten van de maand 

Ramadan heeft, eerst deze dient in te halen en met de 

intentie van inhaalvasten moet vasten. 

 

Ik beëindig mijn preek met het volgende verheven vers: 

“Zeg: ‘O Mijn gelovige dienaren! Weest jullie Heer 

bewust. Voor degenen die in deze wereld goed doen, is er 

in het hiernamaals een goede beloning. De aarde van 

Allah is wijd. Voorwaar, aan de geduldigen zal hun 

beloning zonder maat worden uitbetaald.’” (Zoemer, 10) 
 

 


